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Contributie 2024
KBO afd. Amersfoort-Nijkerk

 
Enige mededelingen aangaande de contributie 2024
Allereerst heeft de ALV in december 2023 besloten dat de contributie opnieuw niet wordt verhoogd.

Voor leden die geen machtiging tot incasso hebben afgegeven:
De leden die vóór 1 april 2024 betalen, betalen hetzelfde als degenen die wel een machtiging hebben 
afgegeven n.l. € 26,- voor een alleenstaande en € 46,- voor een (echt)paar.

 Ik ontvang uw betaling graag z.s.m. op rekening:
- NL83 INGB 0002 5192 65 
- t.n.v.: KBO Amersfoort-Nijkerk
- met de vermelding: ‘Contributie 2024’

Wilt u s.v.p. voor deze handmatige betaling eerst even nakijken of u gemachtigd heeft?
Controle en terugstorting is nogal tijdrovend voor penningmeester en secretariaat! 

Voor diegenen die handmatig betalen en dit pas na 1 april 2024 doen,
geldt een verhoogd tarief van € 28,50 voor een alleenstaand lid en € 51,- voor een (echt)paar. 

Voor KBO leden die wel een machtiging hebben afgegeven, geldt:
U betaalt € 26,- voor een alleenstaande en € 46,-  voor een (echt)paar. 
Bij deze leden wordt de overboeking van de contributie in de loop van het eerste kwartaal
automatisch geïncasseerd.

Indien u ons alsnog wilt machtigen tot incasso kunt u een formulier aanvragen bij het secretariaat
(Mevr. Ruby Davies) tel. 06-57923607 of per e-mail secretariaat@kboamersfoort.nl.
I.v.m. tijdsbesparing en vermindering van werk stellen wij dit zeer op prijs.

Bij voorbaat mijn dank voor uw medewerking.
Martin Palte
Penningmeester KBO Amersfoort-Nijkerk

Het nieuwe jaar is al weer een vier weken oud als jullie 
dit lezen. Evengoed wens ik toch iedereen nog
de beste wensen voor 2024.

Wat zal dit jaar ons brengen? Hopelijk een fatsoenlijke 
regering waar we een beetje vertrouwen in kunnen
hebben, vrede in Oekraïne, in Gaza? We weten het
allemaal niet, alles is onzeker, we moeten er maar het 
beste van hopen.

Gelukkig kunnen we wat de KBO betreft verder. Er is een 
nieuw provinciebestuur met nieuwe plannen. Het nieuwe 
bestuur wil orde op zaken stellen.
Ze hebben 22 actiepunten geformuleerd en de belangrijk-
ste zijn al in gang gezet en er komen gesprekken met de 
afdelingen. De dienstverlening moet op peil blijven. Ook 
naar de afdelingen wil men zich actief inzetten. Dat geeft 
hoop voor de nabije toekomst.

Nu nog een nieuwe voorzitter voor onze eigen afdeling. 
ik heb goede hoop dat deze binnenkort gevonden wordt. 
Dat klinkt een beetje raar, ze liggen niet op straat om
opgeraapt te worden, maar ik vertrouw erop dat zich
binnenkort een kandidaat aanmeldt.

We proberen ook weer wat leuke activiteiten te
organiseren, Naast de leuke reisjes van Elly en Joke, 
probeert de denktank ook interessante onderwerpen 
te bedenken. Zijn er onder onze leden nog mensen die 
belangstelling hebben om mee te denken?
Al is het maar om wat tips aan te dragen, waar hebben 
jullie belangstelling voor.
In het afgelopen jaar zijn wij als bestuur in gesprek
gegaan met Leef3.nu. We zijn aan het onderzoeken op 
welke manier we kunnen gaan samenwerken. Veel van 
onze leden zijn immers ook lid van hen.

Daarom wil ik jullie attenderen dat in het nieuwe
programmaboekje van Leef3.nu wordt op blz. 12 een dag-
tocht naar dat kleurrijke gebouw van Beeld en Geluid in 
Hilversum wordt aangeboden. Daarin is het museum van 
de Nederlandse televisiegeschiedenis gevestigd.
Zo’n 70 jaar televisie is daar opnieuw te beleven.

We zullen volop gelegenheid krijgen om elkaar weer te
ontmoeten. Ik doe nog maar eens een oproep om naar 
onze wekelijke soosmiddagen te komen. Het is altijd
gezellig. Maak gebruik van deze mogelijkheid.
Tot ziens, Marion van Hees.
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Nieuwe leden

Dhr. B. Althof
Mevr. J. Althof
Mevr. D. Ruitenbeek
Mevr. A.P.M. Beijaard-van Haarlem
Mevr. R. van der Linden
Mevr. E.E. Moddemeijer
Mevr. A.M. Nuijten-van Putten
Dhr. J. Smit
Wij heten u van harte welkom en hopen u 
te mogen ontmoeten bij onze activiteiten.

Verhuisd

Mevr. F.A.M. van Nunspeet-v.d. Drift

Mevr. A. van Koelen-van Oostveen

Overleden

Mevr. M.G. v.d. Bedem-Verschuur
Mevr. W.M. Schaik-Kloeg
Mevr. E.J.M. van Steen-Koot
Mevr. T. Palte - Lowies
Mevr. M.E. Oostveen-Meinecke
Mevr. C.H.F. Robert
Mevr. G.M. Noortman-van Dijk

Wij wensen de familie, vrienden en
kennissen veel sterkte.

De meeste zijn kapot en lopen niet meer, vaak zijn de originele onderdelen 
zoek, maar Jos repareert en restaureert alles. Iedere klok heeft zijn eigen ver-
haal en herkomst, maar één klok is wel heel bijzonder, die kregen studenten 
cadeau als ze naar kostschool gingen, dan hadden ze een klok op de kamer 
zodat ze op tijd in de lessen konden komen. 

De klok van zijn vader. 
Toen Jos 15 jaar was stond het staande horloge van zijn 
vader stil en toen heeft hij alles er af gesloopt en bepaalde 
veren omgewisseld. De klok deed het toen weer. Jos vond 
dat zo leuk dat hij er zijn hobby van heeft gemaakt. Tijdens 
zijn huwelijk en opgroeiende kinderen kwam de hobby 
een beetje op een laag pitje maar later heeft hij het weer 
opgepikt. Hij heeft bij de Volksuniversiteit twee keer een 
cursus gedaan van 14 lessen en een klokkenclub opgericht 
‘De sleutel’ in het Soesterkwartier. Die bestaat 34 jaar en 
heeft ongeveer 20 leden.
Verder is Jos lid van de Stichting tot behoud van het toren-
uurwerk. Hij kreeg dan een toren aangewezen waarvan 
het uurwerk nagekeken moest worden en moest dan 
omhoog, dat was niet altijd zo’n pretje, vaak was er alleen 
een wankel laddertje met een houten luik  en dan moest 
je maar niet in de diepte kijken. Ook is hij lid van de AHS 
(Antiquarian Horological Society).

Maar klokken is niet het enige dat hem interesseert. Ook andere apparaten, 
zoals bandrecorders, ilmapparaten, muziekdozen, eigenlijk alles waar een 
stekker aan zit. En hij repareert alles. Hij fotografeert en maakt ilms. Ooit heeft 
hij een ilm gemaakt van burgemeester Bolsius tijdens het Amersfoorts
Muziekfestival.
En dan als laatste, maar zeker niet het minste, werkt Jos nog met hout.
Meubels, zoals kastjes, tafels en dergelijke heb ik in zijn huis gezien, allemaal 
van zijn hand.  
Jos komt oorspronkelijk uit Limburg, maar is in Amersfoort terecht gekomen 
omdat er geen werk was in Limburg. Van de KBO is hij lid vanaf 2015, hij heeft 
daar veel sociale contacten gekregen. 
Het was een ongeloolijk leuk interview en heel ijn om deze veelzijdige man 
beter te leren kennen.
Margreeth Sjamaar

De klokken van

Jos homas
Als je bij Jos binnenkomt zie je al 
meteen waar zijn passie ligt. Vijf 
grote antieke klokken in de gang. 
Indrukwekkend en in de kamer 
gaat het dan nog even verder. 
Alle soorten en maten. De meeste 
klokken die Jos bezit komen bij 
de Kringloop vandaan, die ze 
vaak uit inboedels krijgen. 

NIEUWS&INFO wordt met ingang 
van dit nummer voor het eerst 
bijgesloten bij ONS magazine.  

Aangezien hun januari nummer 
reeds is verschenen, synchroniseren 
wij onze nummering met hun
nummering.
Dus ons eerste nummer van dit 
jaar is 2402 - februari
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KBO terugblik op 2023
2023 was voor de KBO een belangrijk jaar.

Op de ALV van december heb ik een presentatie gegeven
waarin ik vanuit de achtergrond van de twee belangrijkste ontwikkelingen van de laatste jaren

de gang van zaken in 2023 heb geschetst.

2011 1 jan KBO Noord-Brabant treedt uit de Unie KBO
2017  KBO en PCOB besluiten samen op weg te gaan met als doel om tot een fusie te komen
  Deze fusie verliep helaas heel slecht en na veel gedoe besloten 4 bonden van de KBO uit de
  Unie te treden. Dit betekende het einde van de fusie.

De tijdlijn in 2023 verliep daarna als volgt:         
2023 1 jan 4  bonden KBO treden uit de Unie KBO ( Limburg, Gelderland, N-Holland en Overijssel)
  19 mrt Bond Utrecht wil doorgaan met Unie en PCOB 
  30 jun Er blijkt geen draagvlak voor het doorgaan van de Unie KBO
  8 sept Provinciale vergadering bond Utrecht met als belangrijkste vraag: ophefen of doorgaan
   Belangrijkste op te lossen problemen:  
       - Magazine    
       - Ledenadministratie   
       - Doorgaan belastingservice   
       - Kortingen: verzekeringen, energie  
  19 sept Oriënterend overleg bestuur afd. Amersfoort met voorz. KBO Gelderland
  15 nov Provinciale vergadering bond Utrecht met als belangrijkste conclusie: doorgaan
   Voor genoemde problemen wordt tot oplossingen besloten i.s.m. N-Brabant
  16 nov PCOB en ANBO besluiten tot fusie    
       
Voor 2024 betekent dit het volgende:
   Provinciale bond blijft in 2024 bestaan: evaluatie einde jaar
   Voor het magazine wordt gekozen voor ONS i.s.m. Gelderland en Overijssel (Midden Nederland)
   Verschijnt 11 x per jaar iedere maand. Alleen juli/aug nummer
   Ledenadministratie: LeaWeb. Dit is de basis van onze huidige ledenadministratie. Weinig
  wijzigingen
   Belastingservice blijft gehandhaafd   
   De kortingen blijven hetzelfde

Geen of positieve gevolgen voor inanciën: geen contributieverhoging.

In de ALV van december jl. is het bovenstaande besproken.
Duidelijk was dat de stormachtige ontwikkelingen in 2023 onverwacht geen negatieve gevolgen hebben voor 
de leden van de  KBO Amersfoort in 2024. Sterker nog: er zal één magazine per jaar meer ontvangen worden 
door de leden.
Wel leidt e.e.a. tot meer werk voor secretariaat, ledenadministratie en penningmeester. Wij vragen u daarmee 
rekening te houden als u een beroep doet op één van de vrijwilligers die deze functie uitoefenen. Bij voorbaat 
dank.

Martin Palte
Penningmeester KBO Amersfoort-Nijkerk

Veranderingen bestuur KBO Amersfoort/Nijkerk
Op de algemene ledenvergadering van 14 december is Jos Thomas aangesteld als lid van het bestuur van de KBO

en is Margreeth Sjamaar opnieuw aangetreden als secretaris.

Het bestuur bestaat nu uit:
Marion van Hees, voorzitter KBO

Martin Palte, penningmeester KBO en PCOB
Margreeth Sjamaar, secretaris KBO

Jos Thomas, bestuurslid KBO
Jan van der Lee PCOB



berichten van het bestuurVoorzitter/secretaris

J.J. van der Lee

E-mail: 

jacobus.vanderlee@gmail.com

Penningmeester:

Martin Palte

Betaling contributie op

bankrekeningnr.

NL83INGB0003761738

Vragen over de bezorging

Magazine of Nieuws&Info

J.W. van Duijvenbode

Tel: 06-53169339

e-mail: janwvd@outlook.com

Locale website:

www.de-senioor.nl
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Nieuwe leden

Mevr. J. Visser-Hamoen

Wij heten u van harte welkom en hopen u 
te mogen ontmoeten bij onze activiteiten

Overleden

Dhr. A. van der Vaart
Dhr. A. Kooistra

Wij wensen de familie, vrienden en
kennissen veel sterkte.

Verhuisd

Dhr. H. Knigge

Van de bestuurstafel
We mogen terugkijken op een geslaagde Adventsmiddag.
Alle aanwezige leden – dat waren er helaas niet zoveel – hebben een ijne
middag gehad. Dus is het ijn als dat volgend jaar weer zo kan plaatsvinden.

Voor het nieuwe jaar (2024) wens ik u gezondheid en Gods zegen toe.

De fusie tussen PCOB en de ANBO is vanaf 1 januari 2024 een feit.
Het hoofdkantoor gaat verhuizen naar Woerden naar het huidige gebouw van 
de ANBO.
Zoals eerder gemeld, gaat de afdracht aan het landelijk bureau van de PCOB/
ANBO omhoog. We betreuren deze ontwikkeling, maar blijven ons inzetten 
voor onze leden. Die zijn gediend met de voortzetting van onze goede
samenwerking met de KBO Amersfoort/Nijkerk.
Op de komende jaarvergadering zullen we e.e.a. nader toelichten en uw
mening daarover vernemen.

Wat betreft het Magazine gaat het aantal nummers in een jaar terug naar acht 
nl. 31/1, 12/3, 23/4, 4/6, 23/7, 3/9, 22/10 en 3/12.
NIEUWS&INFO gaat 11 keer per jaar verschijnen aan het eind van de maand 
behalve in juli. Om de bezorgers niet extra te belasten zal er af en toe iets 
geschoven worden met de bezorgdata. Zo zal bijvoorbeeld het Magazine van 
12/3 zal pas eind maart tegelijk met de INFO worden bezorgd.

Noteert u alvast de datum voor de jaarvergadering: 

donderdag 28 maart

Nadere informatie volgt.

Namens het bestuur: Jan van der Lee

Wist u dat...
Er op elke 1e maandag van de maand in de Xaveriuskerk op ‘t Zand in Amersfoort gratis koieconcerten worden 
georganiseerd?  Aanvang 10.30 uur.

Pianist Wouter Harbers verzorgt met diverse gasten
deze concerten met diverse onderwerpen.

Op 5 februari  is er De Schubertiade, met bariton Vincent Kusters
Op 4 maart de Via Dolorosa, Passieconcert met Cantus Lux Aeterna
Op 8 april  Vivaldi’s Vier Jaargetijden met violist Robert Cekov

Meer informatie en vooraf aanmelden (is nodig)
kan op internet: www.koieconcerten.nl.
Na aloop van het concert is er een vrijblijvende collecte.
Annemarie Mensinga
telefoon 033-4700904
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De kerstreis van de KBO en de St. Jan in Den Bosch

Bericht van de museumgroep
Zaterdag 4 november waren we voor ‘t laatst in museum Assen bij de mooie 
en speelse tentoonstelling over de vroegste periode van Vincent van Gogh.

De week erop kan ik niet op of neer door een ingezakte wervel.
Gelukkig heb ik geen erge pijn meer en kan weer korte stukjes lopen. 

Helaas kan ik voorlopig geen museum uitstapjes regelen.
Met één uitzondering:
Ik woon niet ver van de National Gallery van Juane Xue .
Gelegen aan de Heiligenbergerweg, vlakbij de kinderboerderij
´de Vosheuvel’, waar ook te parkeren is. Daar zouden we begin februari op 
een zaterdag heen kunnen, mits alles bij mij vooruit blijft gaan.
Spreekt dit je aan stuur me dan een mail of appje .
svanderglas1234@gmail.com of telefoon 06 83 033 166.
Hartelijke groet, Sietske vd Glas

Nieuws van de reiscommissie (Joke en Elly)
Voor velen was de aankondiging dat Joke en Elly  gestopt zijn met organiseren van 5 daagse reizen

voor de KBO/PCOB leden een schrik. Immers velen gingen met ons mee vanwege de vertrouwde sfeer
van jaren plezier hebben met elkaar! 

Toch zijn er altijd weer onverwachts openingen.
Ook nu is het gelukkig voor onze leden toch niet voorbij! De heer J. van Leeuwen, directeur van de busmaatschappij 

Eemland Reizen, is bereid om de organisatie van een vijfdaagse reis naar Bitburg
van maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2024 over te nemen.

Meer hierover in de volgende NIEUWS&INFO.

Natuurlijk begon het in Den Bosch met een Bossche Bol, 
hoe kan het anders. Een goed begin van een gezellige 
dag. We hadden veel tijd om Den Bosch te verkennen, te 
winkelen, museum bezoek en natuurlijk  naar de
kathedraal. Daar was weer de jaarlijkse kerststal, nou ja 
kerststal, het is een heel verhaal waar je doorheen loopt 
met natuurlijk de kerststal maar ook landschappen, dieren 
en poppen in mooie kleding uit diverse streken.

Het fenomeen ‘Kerststal’ bestaat nu 800 jaar toen St. 
Franciscus de eerste kerststal liet bouwen  in Greccio als 
herinnering aan het Kind dat in Bethlehem was geboren, 
het verhaal dat niet alleen verteld moest worden, maar 
ook ervaren. Ik had het nog nooit eerder gezien, maar het 
is echt de moeite waard, zeker als je bedenkt met hoeveel 
vrijwilligers dit is opgezet met zoveel liefde en toewijding. 

Verder is de gotische kathedraal ook een bezienswaardig-
heid. In een kapel staat het beeld van Onze Lieve Vrouw 
van Den Bosch met er voor een zee van kaarsjes, ik denk 
er dan aan dat ieder kaarsje ergens voor staat een
smeekbede, of uit dankbaarheid, zegen voor het gezin of 
wat dan ook. Een prachtig gezicht.
In de koepel zit hoog boven ons nog het oog van God. 
Bertus Aajes schrijft in zijn verhaal: ‘Op het wonderlijkste 
dak van Nederland’ over een speurtocht met  een oud 
opzichter boven de gewelven van de Sint Jan in Den 
Bosch. Ineens belanden zij op een houten vliering onder 
het koepeldak. Daar middenin zit het oog van God, dat je 
vanuit de  kerk aan de zoldering van de koepel ziet.

Hij schrijft dat hij op zijn buik kruipend over de planken 
het oog bereikt. Dan ziet hij een opening ter grootte van 
een rijksdaalder. Hij kijkt er door: een ijzingwekkend eng 
gezicht: duizelig en luchtziek kijkt hij in een gotisch ravijn. 
Haastig trekt hij zich weer terug en laat het zien naar de 
mensheid beneden maar verder aan de Eeuwige over.        
Dat schrijft hij in zijn verhaal, maar ik heb ooit een gids 
tijdens een rondleiding in de kerk,  horen zeggen  dat hij 

dat heeft verzonnen maar het is wel een mooi verhaal. 

Eerder in het verhaal beschrijft hij de iguren op de lucht-
bogen op het dak van de kathedraal. Die zij helemaal 
uniek. Daar op het dak ontdekt hij de hele middeleeuwse 
wereld uitgebeeld in allerlei iguren. In plaats van de 
normale koolbladeren die bij de gotiek horen hebben de 
bouwmeesters zich uitgeleefd in allerlei fantasieën.
Inmiddels zijn het replica’s, gemaakt door de
Amersfoortse beeldhouwer/kunstenaar Ton Mooy, die 
het dak bevolken en de echte staan voor een deel in het 
museum De Bouwloods, vlak naast de kathedraal. 
Vanuit Den Bosch reden we weer richting Amersfoort en 
kregen we in de Weistaar weer een heerlijk kerstdiner. 
Margreeth Sjamaar
foto’s van de kerststal zijn te zien op onze website
www.de-senioor.nl

Hennie en Ineke hebben ook een verslag geschreven over 
deze reis, op rijm met foto’s en ook over de lunch van
De Baander en de jaarvergadering. Wegens ruimtegebrek 
kunnen we dit nu niet plaatsen, maar het staat wel op 
onze website www.de-senioor.nl .
We plaatsen het alsnog in de volgende NIEUWS&INFO.
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Stampottenreisje op 14 februari 2024
Heel bijzonder om in februari na een lange donkere en natte winter toch weer een gezellig reisje te organiseren!
We hebben gekozen voor een niet al te lange dag maar wel met mooie natuur en lekkere warme stamppotten

Overzicht van data dagreizen
KBO/PCOB 2024

14 februari 
Toeristische route op de Veluwe met 3 soorten stamppot en toetje. Tocht van 10.30 uur tot 17.00 uur.
Kosten € 38,75 pp.
6 maart
Lady’s Day bij Vander Klooster in Boskoop; Dagtocht van 09.00 uur tot 17.00 uur. Inclusief: koie met gebak , 
lunch, bingo, en advocaatje. Kosten € 25,00 pp.
10 april
 Mooie tocht door het gezellige Brabant; koie met gebak, rondkijken in het Rijtuigenmuseum, met gids in de 
touringcar een rondrit door de omgeving, 3 gangen diner met stoofvlees bij De Ruif; Dagtocht van 08.30 uur tot 
18.00 uur. Kosten € 56,75 pp. 
22 mei
Molens en Palingrokerij in de Alblasserwaard; koie met gebak in Lexmond, koietafel met kroket in Kinderdijk, 
excursie met uitleg bij palingkwekerij/rokerij in Groot -Ammers. Dagtocht van 08.30 uur tot 18.00 uur.
Kosten € 55,00 pp.
12 juni
Mooie tocht naar Terwolde: koie met gebak in Joppe, diner met dekselse pannetjes bij Kriebelz, stop bij
aardbeienkwekerij in Oene ( kopen van aardbeien). Dagtocht van 08.30 uur tot 17.30 uur. Kosten € 48,00 pp.
24 juli
Rozen en lunchen in de Abdij: koie met gebak in Wijchen. Lunch met sandwiches en een warme snack bij Abdij 
van Ulingsheide. Bezoek Rozenhof in Lottum. Dagtocht van 08.30 uur tot 18.00 uur. Kosten € 52,50 pp.
21 augustus
Dagtocht Texel: koie met gebak in Wognum, overtocht van Den Helder naar Texel, rondrit toeristische route met 
gids, koietafel met kroket in De Koog, retour overtocht. Dagtocht van 08.00 uur tot 18.00 uur. Kosten € 54,00 pp.
18 september
Zaanse Schans: Boottocht van 2 uur van Amsterdam naar de Zaanse Schans met aan boord een broodjeslunch 
met soep en kroket of warme worst. Vanaf ongeveer 14.00 uur kunt u rondkijken op de Zaanse Schans. Tocht van 
10.30 uur tot 17.30 uur. Kosten € 61,50 pp.
2 oktober
Lady’s Day bij Vander Klooster in Boskoop; Dagtocht van 09.00 uur tot 17.00 uur. Inclusief; koie met gebak, 
lunch, bingo, en advocaatje. kosten € 25,00 pp.
14 t/m 18 oktober
Meerdaagse reis naar Bitburg ( Duitsland, Eifel) opgeven bij Eemlandreizen 035- 6234247. Kosten € 589,- pp.
met verblijf in een tweepersoonskamer. Toeslag 1 persoonskamer € 80,-pp.
18 en 19 december
Kerstreis: Kerstsfeer bij De Orchideënhoeve. Koie met gebak in Urk, bezoek Orchideënhoeve. Kerstdiner bij De 
Weistaar. Dagtocht van 09.00 tot 19.30 uur. Over opgeven van deze reis en de prijs komt er in augustus bericht in 
de Info!
Als u wilt kunt u zich dus nu al voor alle reizen ( behalve de kerstreis) opgeven!
Afbellen is kosteloos mits dat minimaal 4 dagen vóór vertrek van een reisje gebeurd is!!
U kunt zich opgeven bij Joke Pot: Tel : 033- 4570160.
Elly  Hakstege

Een mooie tocht over de Veluwe, door de nu nog kale 
bossen en uitzicht over de prachtige heuvels rond
De Posbank (indien mogelijk) leek ons zeer geslaagd.
De koie kunt u dan thuis nog nuttigen want we
vertrekken pas om half elf. Na een mooie toeristische
route stoppen we om 12.30 uur in Hoenderloo.

Bij restaurant De Ruggestee zullen wij lekker genieten 
van 3 soorten stamppot en een heerlijk toetje.
Daarna vervolgen we de mooie tocht en hopen rond 
17.00 uur weer in Amersfoort te zijn. 

Kosten voor deze dag € 38,75 pp. te voldoen op
rek: NL47 INGB 0007316757 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk. 

U kunt zich opgeven bij Joke Pot. Tel: 033-4570160.
Betaling s.v.p minimaal 5 dagen vóór vertrek.
Opstapschema: 10.30 uur Stastokerf, 10.40 uur Klokhuis, 
10.50 uur Otto Scheltuslat. 11.00 uur Centraal Station
 touringcarplaats).
Wilt u s.v.p. 15 min. voor vertrektijd aanwezig zijn!
Elly Hakstege



Een liedje en een verhaaltje

met de letter Z
Zeg Kwezelken, wilde gy dansen!

Ik zal u geven een ei.
Wel neen ik, zeî dat Kwezelken,

Van dansen ben ik vry;
‘k En kan niet dansen,
‘k En mag niet dansen,

Dansen is onze regel niet,
Begyntjes of Kwezelkens dansen niet.

Zeg Kwezelken, wilde gy dansen?
Ik zal u geven een koe.

Wel neen ik, zeî dat Kwezelken,
Van dansen word ik te moe;
‘k En kan niet dansen, enz.

Zeg kwezelken, wilde gy dansen?
Ik zal u geven een paerd.

Wel neen ik. zeî dat Kwezelken,
‘t En is my ‘t dansen niet waerd;

‘k En kan niet dansen, enz.
Zeg Kwezelken, wilde gy dansen?

Ik zal u geven een man.
Wel ja ik, zeî dat Kwezelken,

‘k Zal al doen wat ik kan;
Ik kan wel dansen,
Ik mag wel dansen,

Dansen is onze regel wel,
Begijntjes en Kwezelkens dansen wel.

2402 - 8

U kunt de laatste edities

van ons blad bekijken op

www.de-senioor.nl

Uiterlijk kopij inleveren in 2024 en verschijningsdatum
nummer  kopij vòòr     bezorging op

2403   12 februari  29 februari
2404   11 maart  28 maart
2405   8 april   25 april

Zeg, kwezelken, wilde gij dansen is een volksliedje dat 
vooral bekend is in Vlaanderen, al bestaat het in
Nederland ook, soms met de beginregel ‘Zeg kwezeltje 
wil jij dansen?’ Tegenwoordig heeft het de status van 
kinderlied. Het vrolijke liedje is een spotlied dat vrome 
vrouwtjes, kwezels, begijnen en/of nonnen belachelijk 
maakt. Het ganse lied door probeert de ik-persoon een 
kwezeltje tot dansen te verleiden en biedt hierbij allerlei 
zaken aan. Het kwezeltje wijst de persoon iedere keer 
resoluut af, tot hij haar voorstelt een man te zullen geven. 
Deze belofte overtuigt haar ogenblikkelijk om toch mee 
te dansen en wel ‘al wat ik kan’.

De tekst en melodie, zoals die in een aantal volksliederen-
bundels voorkomt en zoals we die tegenwoordig kennen, 
stamt uit 1848 en is afkomstig van blz. 290-291 uit de 
bundel: Oude Vlaemsche liederen van Jan Frans Willems.
Volgens de begeleidende tekst was het een van Willems’ 
favoriete liedjes.

In de laatste jaren heeft Thea Palte deze
rubriek“Een liedje, een verhaaltje en een 
recept” met heel veel plezier gemaakt.

Met de Z is deze rubriek nu tot een einde gekomen.
Thea had nog allerlei plannen voor een vervolg maar
kan deze helaas niet meer realiseren.
Zij overleed  op oudejaarsdag na een kortstondig ziekbed.
Zij zal door ons niet worden vergeten.

Muzieknotatie uit “Het oude Nederlandsche lied” (1905)

In memoriam

Helaas moesten wij op 31 december 2023 afscheid nemen van ons mederedactielid 

Thea Palte-Lowies

Thea verzorgde de achterpagina van onze NIEUWS&INFO met de ABC liedjes en recepten.
Daarnaast deed zij ook de taalkundige eindredactie van aangeleverde stukken. 

Wij zullen haar missen, haar humor, haar grapjes.
We wensen Martin veel sterkte met dit verlies.

De redactie
Remmelt van Heerde - Margreeth Sjamaar-Ganzevles


