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Van de voorzitter KBO Amersfoort/Nijkerk
Ans Huijbregts-Krijnen

e komen.

Tien keer Zeven is Zeventig. Dat is een heilig getal.
Vele mensen hebben meegewerkt aan het voortbestaan van de KBO.
Mensen met elkaar verbonden. Op vele manieren.
Waren zij allen niet die heiligen op het pad van hun en ieders leven?
Met al hun gebreken en soms zuchtend hoe nu verder.
Maar ook met veel enthousiasme en passie. Ze deden het toch maar.
Wij staan er nu samen voor om het op onze wijze
en ons hedendaags denken voort te zetten.

De volgende wijsheid sprak ik uit op de vrijwilligersdag.
Jouw weg
vind je
op geen enkele kaart
maar toont zich
in de moed
van elke stap.

(Uit het boekje van Holkje van der Veer)

En zo is het; je weet nooit wat je tegenkomt en ieder moet een stap zetten.
Wij hebben de stap gezet om elkaar te ontmoeten.
Daarom willen we samen dit jubileum vieren.
Om met elkaar te eten en te vieren.
Wat is er niet mooier en goed om dit te doen.
Wij hebben voor de locatie van De Weistaar gekozen.
Goede ruimte, lekkere keuken en bekend door de vele reisjes.

Wij gaan het vieren op 28 augustus. U bent allen van harte uitgenodigd.
Wij hopen ook leden die nog niet zolang lid zijn op deze dag te verwelkomen.
Wees welkom en spoor elkaar aan voor deze gezellige middag.
Hieronder staan de gegevens over hoe u zich kunt opgeven.
Tot ziens op 28 Augustus. Ik hoop op een mooie en zonnige dag.
En natuurlijk laat de zon gaan schijnen dat het een mooie zomer mag worden.

Wij vieren dit jubileum in De Weistaar - Rottegatsteeg 6 - 3953 MN Maarsbergen.
Op 28 augustus vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom.

We drinken eerst gezellig koie of thee /Met iets lekkers. Daarna kunt u het museum bezoeken of gezellig rond kijken.
Rond 13.00 uur zal er een lunch worden geserveerd aan tafel.
Heeft u dieetwensen, geef dat dan even op bij het inschrijven.

Rond 15.00 uur sluiten we deze dag af.
U dient zelf voor vervoer te zorgen.

U kunt zich opgeven bij Ruby Davies, bij voorkeur per email secretariaat@kboamersfoort.nl of telefonisch 06 -57923607.
Kosten voor deze dag € 10,- p.p. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnr. NL47 INGB 0007316757.

Graag opgeven en betalen voor 15 augustus.

Er is op veel deelnemers gerekend maar er is ook een maximum.
Zodra dit bereikt is wordt u op een wachtlijst geplaatst.

KBO Amersfoort/Nijkerk viert 70-jarig bestaan op 28 Augustus 2024

De KBO al 70 jaar actief in Amersfoort!
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Nieuwe lid

Mevr. H. Boers-Moritz
Mevr. M. Zwiers-v.d. Brink
Mevr. A.W. Lefebre

Wij heten u van harte welkom en hopen u
te mogen ontmoeten bij onze activiteiten.

Overleden

Dhr. L.P.G. Mous
Dhr. C. de Gier

Wij wensen de familie, vrienden en
kennissen veel sterkte.

Wessel Jan was veel van huis als vloot predikant en Mea was thuis met vier kin-
deren. Als Wessel Jan weg was moest zij alles overnemen, de opvoeding,
het geregel en het huishouden zodat haar man zonder zorgen op reis kon gaan 
om anderen op zee te bemoedigen. Dat is toch een heldenreis op zich. 

Wessel Jan heeft doctoraal godsdienstpsychologie gestudeerd aan Rijks
Universiteit Groningen en is predikant geweest in Dokkum en Raard in Friesland. 
Daarna werd hij vlootpredikant bij de Koninklijke Marine en heeft de hele wereld 
rond gevaren. Daar op volgde een functie als groepstrainer en begeleider op 
het Militair Vormingscentrum.

Mea heeft een opleiding gedaan en gewerkt als zorgverlener in de psychiatrie 
en heeft daarna nog als vrijwilligster gewerkt bij Ontmoetingscentrum De 
Weekend-Tref als kok.
Zij wonen nu al weer 35 jaar in hun huis in Amersfoort. In die periode zijn zij 
beiden overgegaan naar de Oud-Katholieke kerk, waar zij zich helemaal thuis 
voelden en is Wessel Jan tot priester gewijd.

Mea en Wessel Jan zijn al 16 jaar lid van de KBO en vooral de dagtochten 
vonden zij erg i jn vooral omdat het zicht van Wessel Jan erg achteruit ging en zelf 
autorijden niet meer mogelijk was. Helaas moesten zij de laatste keer verstek 
laten gaan wegens de gezondheidsproblemen van Mea, maar wie weet wat
de toekomst nog brengt, zodat ze weer opnieuw mee kunnen.
Ik heb erg genoten van dit gesprek, van alle verhalen, Wessel Jan zou van zijn 
reizen een boek kunnen schrijven. Ik heb zoveel gehoord dat het moeilijk is 
om hier een kort verslag van te maken. Mea en Wessel Jan, bedankt voor dit 
gesprek. Ik vond het geweldig.
Margreeth Sjamaar

Kennismaken met…

Mea en
Wessel Jan
Woltjer

“Bij mijn huisarts staat op een raam: ‘Ieders leven is een heldenreis’.

Dat kwam mij gelijk weer in de gedachten toen ik bij Mea en Wessel Jan

dit interview kwam doen.

Op de voorplaat de kerk en het huis
in Friesland waarin 2 van hun kinderen
zijn geboren.
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Overleden

Dhr. B. Prins

Wij wensen de familie, vrienden en
kennissen veel sterkte

In verband met vakanties hebben we in dit nummer geen berichten
van de PCOB bestuurstafel.

Een tocht dwars door de
Alblasserwaard naar Kinderdijk
Dagtocht Joke en Elly

Het gebied van de Alblasserwaard bestond
tienduizend jaar terug uit een zandvlakte
met duinen welke gevormd werd tijdens de
ijstijd. Door de tijd heen is het gebied
omgevormd naar een veenweide gebied.
Door het eeuwenlang afsterven van bomen, struiken en planten ontstond een 
metersdikke veenlaag De begrenzing van het gebied wordt gevormd door 
water. Daar komt ook het woord ‘waard’ vandaan: ‘door water omgeven’. Samen 
met de naam van het veenriviertje De Alblas is ook gelijk de samenstelling 
van de naam verklaard. Door de ontginning, het inklinken van de veenbodem 
en de hoger wordende waterstanden in de rivieren stopte het systeem van 
natuurlijke afwatering. Hulpmiddelen werden nodig om het water af te voeren. 
Dit leidde tot een systeem van kades, dijken, boezemwateren, molens, sluizen 
en gemalen. Al voor 1200 werden er dijken gebouwd in Zuid-Holland. Achter 
deze dijken ontstonden polderlandschappen waaruit het water moest worden 
weggevoerd.

Deze bomen willen u op zondag 25 augustus a.s. om 
12.00 uur gaan verrassen met een prachtig 'midzomer' 
middag concert. Pianist Frank Oppedijk en violiste 
Anoek Brokaar gaan dit verzorgen. 

Na een lange winter vol grauwe en donkere dagen, is het 
moment eindelijk daar om de zomer te verwelkomen. Op 
deze zondagmiddag nodigen wij je uit om de zomer in zijn 
volle glorie te komen vieren met een bijzonder concert. 
Laat je ontroeren door de prachtigste melodieën voor viool 
en piano, van romantische klanken tot de hartverwarmende 
muziek van Einaudi.

Omringd door de groene pracht van de bomen en de 
tuin, neemt de muziek je mee op een reis van emoties en 
schoonheid. Dit concert belooft een onvergetelijke
ervaring te worden. De locatie is een betoverende plek 
die bekend staat om zijn prachtige tuinen en sfeervolle
ambiance. Het biedt de ideale setting voor culturele 
evenementen die de schoonheid van de natuur en kunst 
samenbrengen. 

Over de Musici:  
De prijswinnenden zijn in Amersfoort en Hoogland geen 
onbekenden. Al 20 jaar treden zij in deze streken op, maar 
hun muziek bracht hen ook tot in het Concertgebouw en 
buitenland. Tijdens dit evenement brengen zij een romantisch 
en neoklassiek repertoire, het publiek meenemend op
een muzikale reis vol emotie en veri jning. 

Een Impressie
Om in stemming te komen bekijk de impressie:
"Onder Einaudi's Vleugels". Pianist Frank en violiste Anoek 
traden recentelijk op in de Waalse Kerk te Amsterdam:
https://youtu.be/EXUpUWwmqTM?si=veRkWryDjdh0ODto 

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door een
subsidie van het Sociaal Cultureel Fonds van
De Amersfoortse Verzekeringen en Buurtbudget Hoogland.

U gaat een geweldig concert beleven in de lommerrijke 
tuin van de Sint Martinuskerk in Hoogland. Onder sfeer-
volle en eeuwenoude beuken, verzorgen zij muzikaal een 
mooie middag voor u. De toegang is gratis, inclusief een 
door ons aangeboden drankje. 
Na al oop vragen we u om een vrijwillige bijdrage.

Fijn als we u mogen verwelkomen op zondagochtend 
25 augustus. De Pastorietuin is open vanaf 11.30 uur.

Door het zoeken naar steeds betere methoden werden korenmolens geschikt gemaakt om het water af te voeren, zowel 
om het water op peil te houden als voor het droogmalen van plassen. Het aantal molens groeide gestadig. Het bekendste 
molencomplex staat in Kinderdijk, waar 19 molens werden gebouwd om het water uit de Alblasserwaard naar de rivier 
de Lek te kunnen lozen. Ze zijn nog steeds in functie, al is het dan niet meer als hoofd gemaal, dat gaat tegenwoordig 
met een diesel en een elektrisch gemaal. In 1997 werd Kinderdijk op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. 
De molens  van Kinderdijk en het omringende gebied geven een goed beeld van een oud-Hollands polderlandschap en 
hoe de Hollanders eeuwenlang hun strijd tegen het water hebben gevoerd. Alleszins de moeite waard om ook eens te 
gaan kijken. Het is ook mogelijk om het vanaf een rondvaartboot te bekijken.
De dagtocht voerde verder door een aantal zeer schilderachtige dorpjes die we door de behendigheid van de chauf eur, 
die door de meest nauwe straatjes reed, uitvoerig konden bekijken. Het was weer een mooie en interessante tocht.
Margreeth Sjamaar

Tuinconcert "Zomerklanken onder de bomen"
In de prachtige pastorietuin 
van de Sint Martinuskerk
in Hoogland staan een aantal 
bijzondere beuken
en eikenbomen.
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rubriek van

Bij Leef3.nu organiseren we tal van activiteiten waarbij we inzetten op het behouden van fysieke en mentale vitaliteit, 
waaronder het beweegprogramma: ‘In Balans’. Hierbij wordt er gewerkt aan spierkracht, evenwicht en algehele conditie. 

Voorkomen is beter dan genezen
Wanneer men valt en er daardoor een blessure of breuk ontstaat, kan gewerkt worden aan herstel.
Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom is het ook zo belangrijk om in te zetten op preventie.
Door het volgen van de ‘In Balans’ training wordt de kans om te vallen kleiner.

Heeft u interesse in het beweegprogramma 'In Balans'?

Ga dan naar www.leef3.nu/inbalans

Deelnemers geven na al oop aan dat ze meer zelfvertrouwen hebben en steviger op hun benen staan.

Hier zijn alvast twee oefeningen uit het 'In Balans' programma

Even losmaken

Gebouw Amersfortia,
Scheltussingel 81, Amersfoort

Geopend op donderdagmiddagen 
van 14.00 – 16.00 uur

Om gezond oud te worden, weten we allemaal dat
vitaal blijven belangrijk is.
Vitaliteit draagt er aan bij om zelfstandig dagelijkse 
activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.
Daarbij is vertrouwen in het eigen lichaam belangrijk.

Zet uw voeten uit elkaar
Buig uw knieën een beetje.

Zwaai de armen naar
de ene kant.

Zwaai de armen naar
de andere kant.

Zit voorop op uw stoel
Duw uw voeten op de grond.

Breng uw bovenlichaam 
naar voren. Uw billen komen 

los van de stoel.
Het is alsof u opstaat.

Ga weer rustig zitten.
Doe dit een paar keer.

Tip: Kijk bij het opstaan naar 
een punt voor u.

Niet naar de grond.

Petra Bergstra

Voor sterke benen
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Nieuws van de reiscommissie (Joke en Elly)
Omdat er in juli geen NIEUWS&INFO verschijnt, vindt u nu ook het reisje van augustus in dit nummer omschreven.

Reisje van  24 juli
We hebben nu een keer gekozen om een prachtig reisje te maken naar Noord-Limburg.

Reisje van 21 augustus
Op veler verzoek hebben we gekozen om weer eens naar het vogeleiland Texel te gaan.

Op woensdag 24 juli rijden we via Wijchen, waar de koie en het 
gebak voor u klaar staat,  het noordelijke deel van Limburg binnen. 
Langs mooie wegen rijden we door naar een voormalig klooster-
complex,  de Abdij van Ulingsheide in Tegelen. Deze Abdij is nog 
compleet met kapel. Bij de Abdij Ulingsheide gebruiken we de 
lunch met jus d’orange en melk. Na de lunch rijden we door naar 
Lottum. Lottum  wordt ook wel Rozendorp genoemd. Daar krijgt 
u de gelegenheid om zelf eens rond te kijken in een Rosarium. 
De prachtige pronktuinen staan vol met vele rozensoorten. 70% 
van alle gekweekte rozen komen uit Lottum. Ook zal de gids die u 
begeleidt u alles vertellen over het telen van rozen en rozensoorten. 
Tijdens ons bezoek aan de Rozenhof worden al uw zintuigen
geprikkeld met de kleur en geur van rozen! Op het gezellige terras 
of in de serre kunt u genieten van al het moois om u heen.

U kunt zich opgeven voor deze reis bij Joke Pot, tel: 033-4570160
Kosten € 52,50 te voldoen op rek: NL47 INGB 0007316757 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk.
Betaling s.v.p. minimaal 5 dagen vóór vertrek.
Opstapschema:
08.30 uur Holkerweg(Stastokerf ),
08.40 uur Klokhuis,
08.50 uur Otto-Scheltus
09.00 uur Centraal Station (touringcarplaats). 
We verwachten rond 18.00 uur weer in Amersfoort terug te zijn.
Wilt u s.v.p. 15 minuten voor vertrek aanwezig zijn.
Elly Hakstege

Als u van plan bent dit prachtige eiland met ons te bezoeken , moet u 
vandaag wèl bijtijds opstaan. Texel is het bekendste Waddeneiland.
Omdat wij al bijtijds vertrekken vanwege een lange rit, raden wij u aan 
ook zelf wat proviand en drinken mee te nemen.
In Wognum ( Noord Holland) gebruiken we de koie met gebak.
We verwachten daarna de overtocht met de boot om 11.30 uur te maken 
met de Teso Bootdienst in Den Helder.
Wanneer we aankomen op Texel belandt u op een eiland met een geheel 
eigen sfeer. Typisch voor het landschap zijn tuunwallen, de karakteristieke 
stolpboerderijen, de schapen en de vele vogels en vogelsoorten.
In Den Burg zal de gids ons in de bus vergezellen.  Bij Van der Valk Hotel 
Texel in De Koog gebruiken wij de koietafel met kroket en soep Bufet. 
Een uitgebreide rondtoer op het eiland voert u langs alle bekende
plaatsen, zoals Oude Schild, De Koog en Den Burg.
De gids zal u vele verhalen vertellen over het eiland. Regelmatig zullen er 
een aantal stops ingepland worden.

U kunt zich opgeven voor deze reis bij Joke Pot, Tel: 033-4570160.
Kosten € 54,- te voldoen op rek: NL47 INGB 0007316757 t.n.v. KBO-Amersfoort-Nijkerk.
Betaling s.v.p. minimaal 5 dagen vóór vertrek.
Opstapschema:
07.45 uur Holkerweg (Stastokerf )
07.55 uur Klokhuis
08.05 uur Otto Scheltus
08.15 uur Centraal Station (touringcarplaats).
We verwachten om 18.00 uur weer in Amersfoort terug te zijn.
Wilt u s.v.p. 15 minuten van te voren aanwezig zijn, want we mogen de boot niet missen!
Elly Hakstege
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Bericht van de denktank
Reserveer donderdag 15  augustus om 14.00 uur

in Amersfortia (Scheltussingel 81

Dan komt Gert van den Born ons verrassen met een middag Nostalgie.
Hij heeft ervaring in het optreden voor senioren, o.a. in verzorgingshuizen en voor de Zonnebloem.

Wat zegt hij zelf over zijn optreden over nostalgie?

"Beleef opnieuw de jaren 60 en 70 met foto's, muziek, klederdrachten, gebruiksvoorwerpen tot reclames aan toe.
De muziek veranderde sterk in de jaren 60. Van de Selvera's en de Zangeres zonder Naam

gingen we naar Elvis, de Beatles en de Rolling Stones.
Ook het straatbeeld veranderde volledig. En de boeren hadden boer Koekoek.

We gingen in die jaren naar andere vakantiebestemmingen.
De opkomst van de radio en de televisie veranderde ons leven volkomen.

Er waren liedjes die bij het eerste deuntje weer herkenning te weeg brengt."

Kortom: we gaan een middag terug in de tijd.

Graag opgeven bij Ruby Davies, bij voorkeur per email secretariaat@kboamersfoort.nl of telefonisch 06-57923607
Kosten € 5,- t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk Bank: NL47 INGB 0007316757 of gepast aan de zaal.

Impressie van de dagtocht
met Joke en Elly

Een vroege start vandaag. Iedereen zin erin,
de bus weer vol.
Vandaag busreisje naar de molens van Kinderdijk
en Alblasserdam + naar een palingkwekerij, dus feest.

Wat een pracht rit door de Alblasserwaard.
De molens van Kinderdijk, schitterend en niet te tellen,
daarna een heerlijke lunch met......soep zonder ballen.
Vegetarisch?
O ja , ik had een bal, dus trots laten zien.
Wel een bal, hoera aan onze tafel.
Wat was het nu...de kok en wij als eersten, vergat de soep
te roeren!!. 
Broodje kroket ontbrak niet.
En mmmm echt Alblasserdamse broodjes.
Op naar Groot Ammers, palingkwekerij van de familie
van Wijk.
Alle glibbers waren te bekijken, wel netjes ...haarnetjes op.
Je zal toch maar een harige paling kweken!
Geen haar en geen paling ontsnapt.
De paling, hele dikke deden me aan een liedje denken.   
"Een dikke paling in gelei, die wrong zich op de eerste rij"   
uit  kinderliedjes  

de haaienbruiloft.
Zoek maar op Google.
Super leuk.
Ai, we kregen zo lekkere gerookte paling op toastjes.
Smullen, vette bek, vette handen! 
En intussen van onze gastvrouw Maria uitleg hoe paling 
van glasaal tot aal/paling komt. Leuk en leerzaam.
Daarna ging de vitrine open en de kooplust van ons
allemaal brak los.
Gerookte of  verse paling om te stoven, alles in soorten
en maten. Lekkere voorpret!
Onze chaufeur, echt super gids vertelde alles onderweg 
over omgeving enz.
Ja,  kunst, hij is hier geboren!
Al met al een pracht dag, niemand een klap van de molen 
gehad, veel gelachen, overheerlijk overal gesmuld,  dus 
buikje rond en denk 's avonds thuis... vroeg de oogjes toe.
Meisjes van de reisjes, weer een veer op jullie hoed en we 
zullen niet meer zeuren
over gereserveerde plaatsen in de bus!!
Maar ook even Joke was jarig, leeftijd, f schatten 60 jaar, 
jong deerntje hè?
Groetjes Henny en Ineke
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U kunt de vorige edities

van ons blad bekijken op

www.de-senioor.nl

Uiterlijk kopij inleveren in 2024 en verschijningsdatum
nummer  kopij vòòr     bezorging op

2409   12 augustus  29 augustus
2410   9 september  26 september
2411   14 oktober  31 oktober

Omdat ik zo dichtbij woonde was het gemakkelijk dat 
ik aangesloten was op het alarm van Museum Flehite. 
Er ging een signaal naar de politie en naar mij toe.
Er was veel vals alarm, vooral ’s nachts. Als het later 
was dan 23.00 uur ging mijn man altijd mee en als hij 
dan voor de zoveelste keer zijn bed uit moest bromde 
hij wel eens: ’Dat verd….. museum ook altijd!’ 

Op een avond de telefoon, alarm in Museum Flehite. 
Het was laat dus gingen wij samen.
De politie stond al voor de deur, drie man sterk. Het 
was al snel duidelijk dat het om een echte inbraak 
ging, er zat iemand verstopt in het wachthuisje.
Handboeien om en meteen de bekentenis dat ze met 
drie man waren. Het raam in de garderobe was er 
uit gesloopt en zo waren ze naar binnen gegaan. De 
tweede man werd opgepakt aan de Breestraatkant 
waar hij op wacht stond. Een agent ging met hem in 
de auto zitten. De andere twee gingen op zoek naar 
de derde. In het museum kon hij niet zijn omdat de 
toegangsdeur, van de garderobe naar het museum, 
wel redelijk vernield was, maar het slot was nog in 
tact. De politie zocht in de toiletten en de keuken, 
zonder resultaat. Terug naar buiten waar de agenten 
in de tuin wilden gaan zoeken. Mijn man kreeg een 
gummiknuppel in zijn  handen: ‘Als hij lastig wordt 
geeft u hem maar een klap op zijn kop!’ en weg waren 
ze. De verdachte waar wij op moesten passen stond 
intussen te huilen van de zenuwen, van klappen was 
natuurlijk geen sprake en we kregen zelfs medelijden.
De agenten kwamen terug. ‘Hij is ontsnapt, niets aan 
te doen’. De gevangene werd afgevoerd en de politie 
wilde er vandoor gaan. Maar de Glaswacht moest nog 
komen en ik voelde er niets voor dat wij daar zo achter 
moesten blijven terwijl er misschien nog iemand zat.

Herinneringen aan... juni 1998

De gebeurtenissen rond het alarm
in Museum Flehite

Maar op de politie kun je rekenen….: ‘
Nou mevrouw, als u bang bent dan loop ik nog wel 
even met u mee naar binnen om u gerust te stellen, 
mijn collega heeft echt alles na gekeken en er is echt 
niemand binnen.’
‘ Hebt u ook in dat hok gekeken achter de keuken? 
Ja maar natuurlijk mevrouw, echt, we hebben alles 
nagekeken.’
‘Maar hoe komt het dan dat de sleutel niet in de deur 
zit?’
‘Tja, die zal gewoon aan de binnenkant zitten’.
‘Dan moet er iemand in zitten want daar is geen 
uitgang.’
‘Ja, dan hebt u toch gelijk’, de agent klopt op de deur: 
’Kom er maar uit, het spelletje is afgelopen’.
Maar er kwam niemand. Mijn man was ondertussen 
nog buiten en de agent liep samen met hem naar de 
achterkant van het gebouw waar hij met zijn lantaarn 
door het raam scheen, recht in het gezicht van de 
laatste verdachte die zich daar opgesloten had. Ik 
stond ondertussen op wacht voor de deur. Niet zo 
handig natuurlijk, want achteraf bleek dat hij een 
groot mes bij zich had. Gelukkig kwam hij er pas uit 
toen de agent terugkwam en hem zei om nu direct 
naar buiten te komen. Inmiddels was de Glaswacht 
gearriveerd en konden wij niet lang daarna naar huis. 
Er is ook nog gezocht naar drugs, maar niets gevonden. 
Er moest wel een nieuwe deur komen voor de
garderobe.

De volgende dag werd ik, met bloemen,  als een 
soort held ontvangen in het museum. Bij de bloemen 
zat een kaartje ‘voor de held en de heldin’.  Nou ja zo 
heldhaftig was het nu ook weer niet, maar het was 
wel leuk om een bloemetje te krijgen.
 Margreeth Sjamaar


